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01-Op mijn 14de vonden mijn ouders dat ik een vakantiebaantje moesten nemen. 
want mijn vader was arbeidsongeschikt geraakt daardoor hadden wij het best wel krap.  
 
Ik werkte bij de supermarkt en had ook nog een krantenwijkje, dat waren best veel uren. 
Daarom ben ik een keer blijven zitten. Ik mocht  niets doen met het geld  Het was  beter als 
het op de bank bleef.  
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02-- Toen ik 800 euro had gespaard, hebben mijn ouders daarvan vliegtickets 
gekocht voor vakantie bij onze familie. “Is toch ook jouw vakantie”  zeiden ze dan.  
Zo ging dat bij ons 
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-Ze kijken verliefd, vuurwerk op de 
achtergrond 
 
 
 
 
 
 

03- Ik kwam mijn man tegen tijdens vakantie in het dorp van mijn ouders. Het was liefde op 
het eerste gezicht, het klikte gewoon. Hij zag er goed uit, was slim, sociaal en had gestudeerd  
 
Dorp: onverharde wegen, kipjes, ezel, schaap. 
Binnenplaats maar dan zonder bogen, iets meer basic dan voorbeeld 
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04-Een jaar later trouwden we in het dorp, het was een mooie bruiloft en een prachtig feest 
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-Hij met laptop achter balie 
-Zij met dossier achter balie 
 
 
 
 

05-Hij kreeg een baan bij een computerwinkel en ik werkte bij de gemeente 
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-Familieleden in dorp met mobiele telefoon, ze bellen de man 
-in de cirkeltjes de wensen: geld, wanneer krijg je nou een baby? / schotel, vaatwasser, huis 
 
06-Mijn schoonfamilie was zelfs toen wij in nederland terug waren veeleisend. Daardoor 
kwamen er problemen,  
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-Er vliegen allemaal 
facturen in haar armen 
Of misschien facturen op 
de deurmat opstapelen 
 
-Man staat er naast, 
continue aan het bellen 

 
  

 
07- Ik verdiende meer dan mijn man. In het begin droeg hij nog wat bij maar dat stopte al snel 
want dan had mijn schoonfamilie dan weer dit en dan weer dat nodig. Met al dat geld dat naar 
zijn familie ging werd het steeds moeilijker om onze vaste lasten/ huishoudelijke kosten? te 
betalen 
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-Ze schrikt als ze op laptop kijkt. 
Kinderen spelen op de achtergrond 
 
-tegenshot: laptopscherm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08-Toen wij kinderen kregen en ik een dag minder ging werken konden we het gewoon niet 
meer opbrengen.  
Hij deed boodschappen met mijn bankpas en op een gegeven moment zag ik dat hij 
regelmatig grote bedragen van mijn rekening haalde.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
09-Ook ontdekte ik dat er een aantal sieraden en armbanden van mijn bruidsschat weg 
waren. 
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-Familieleden in dorp met 
mobiele telefoon 
-in de cirkeltjes de wensen: 
auto, huis, afwasmachine? 
 

 
10-Toen ik hem daar eindelijk op durfde aan te spreken was het allemaal voor zijn familie.  
Ik wist wel dat hij maandelijks geld overmaakte maar zoveel, dat kon ik gewoon niet 
geloven.want ook wij hebben een leven. Wij konden niet eens meer de dingen voor onze 
kinderen betalen.  
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-Vrouw kijkt vermoeid en huilt 
11-Onze schulden stapelden zich op, en ik moest langdurig met ziekteverlof.  
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Hij kijkt betreuterd, handen open 
-zij neemt nu controle en staat met handen in de zij of misschien een vinger opgeheven naar 
hem. Ze spreekt hem vermandend toe  
 
12-Ik heb hem toen gezegd dat het zo niet langer kan en wij geen melkkoe waren. Hij heeft 
ook hier zijn verantwoordelijkheden voor zijn gezin en kinderen.  
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13-Wij hebben toen hulp gezocht bij de schuldhulpverlening 
Was heel moeilijk om die stap te zetten. Ik schaamde mij diep 
Maar het heeft ons heel erg geholpen 
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-Dorpje.  
-Vrouw geeft schoonvader een hand 
-Man omhelst moeder 
 

14-Wij hebben mijn schoonfamilie pas weer opgezocht toen wij onze eigen zaken op orde 
hadden. Mijn man heeft ze nu eindelijk duidelijk gemaakt dat wij ze echt wel willen helpen 
maar dat het leven hier heel duur is, gelukkig gaat het nu veel beter.  
Weet je, mijn man is echt heel sociaal, hij wil graag helpen maar dit heeft ons wel bijna het 
huwelijk gekost. 
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-Alleen vrouw close in beeld (het zijn haar tips) close want dat maakt het 
persoonlijker. 
-Tips in de achtergond 
 
 



14-Mijn tips? Natuurlijk moet jij je familie helpen als je kan. Maar wel binnen je eigen 
mogelijkheden en vooral niet ten koste van jezelf. Zorg dat jij je eigen geld verdient en een 
eigen rekening hebt,. Wees daar eerlijk en open over. En als je toch in financiele problemen 
komt die je niet zelf kan oplossen zoek dan vooral hulp. En leer nee zeggen. Echt heel 
belangrijk 
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15-einde met url- rijtje vrouwen in beeld, dit zijn de vrouwen waar het allemaal over gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrouw jong :tuniek met legging / haar in paardestaart 
Vrouw oud: tuniek/jasje met legging / haar als sanoera of met knot 
 
Man: goaty / haar als man in huwelijks anim / polo spijkerbroek 
 
Zoon : kortebroek – 7 jaar 
Dochter: jurkje – 9 jaar 
 
Vader: normaal postuur / polo / grote baard, bakkebaarden 
 
Moeder: mollig / nighty jurk bloemetjes oid / knot? 
 
Schoonvader: blouse, beetje wijde broek,  
Schoonmoeder:  tuniek als in engelse animatie 
Kinedere: met nike schoenen tshirt oid 
 
Dame van schulden: hollands 


